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Wie spreekt over licht, 
spreekt over het ongrijpbare  
en onbegrensde, het vluchtige 
en vergankelijke, 
het mystieke en ondefinieerbare, 
het mysterie van leven en dood.

Wie spreekt over licht, 
spreekt over het licht in het hart
van de mens, over zijn binnenwereld 
en zijn zoektocht naar vrijheid en ruimte, 
geluk en levensvervulling.

Op zaterdag 26 september 2015 om 15 uur 
heeft in het Karmelietenklooster te Gent, 
Burgstraat 46 te 9000 Gent, 
de voorstelling plaats van de beeldende 
kunstuitgave Langs wegen van licht.

Het boek bevat werk van hedendaagse 
kunstenaars dat wordt gekenmerkt 
door een grote fascinatie voor licht.
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In de pandgang van het klooster 
worden manuscripten, partituren en prenten tentoongesteld 
rond het voormelde thema. 



LANGS WEGEN VAN LICHT

RENE BEKAERT    FRANCIS BEKEMANS    ANDRE BERNER    DANNY BLOES
ANDRE BRUYLANDT    PIA BURRICK    JULIEN COCHEZ    VIGDIS DE CAUTER

 GILBERT DECLERCQ    RIA DE HENAU    FRANCOIS DESHOMMES    
SIMONNE DE VISSCHER    FRANS DE VREE    INGE DOMPAS    LINDE ERGO
RONALD ERGO    GUY GRUWIER    DANIEL HARDYNS    OCTAVE LANDUYT

JAN LEENKNEGT    POL LEMAIRE    KOEN LEMMENS    INGRID MEYVAERT
CARLOS MICHIELS    HUBERT MINNEBO    DEBORA MISSOORTEN
ERWIN OOSTERBOSCH    ACHIEL PAUWELS    KOEN PENNINCK    

STAN RAEMDONCK    ANDRE ROELANT    FONS ROGGEMAN    
PATRIK ROGIERS    LISA SPILLEBEEN    XAVIER SWOLFS    GUY TIMMERMAN    

GUY VAN ASCHE    HAROLD VAN DE PERRE    IRIS VAN DER KERKEN    
CHARLES VAN GISBERGEN    ELS VOS    EDDY WALRAVE

GEDICHTEN  FIRMIN VAN DER POORTEN     REFLECTIES  P. THEOFIEL MAES (o.c.d.), PAUL DE CLERCQ 
MUZIKALE IMPRESSIES, PIANO  PHILIPPE SORGELOOS     ZANG  FILIP VAN KEER

FOTO COVER  KATLEEN ANRIJS     SAMENSTELLING  JEAN-PAUL VAN DER POORTEN 
VORMGEVING  DIRK PRAET     PERSCOMMUNICATIE  PHILIP BOSSUYT 


